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ve irk ayrı 


Egemen sınıflar işçi ve emekçi sınıfların birliğini önlemek için her zaman meshep ve ırk ayrımlarından yararlanmışlardır. Özellikle doğu ve 
güneydoğu bölgelerinde uzun yıllardan beri sık 
sık yaratılan çatışmaların arkasında erhperyalizm, 
büyük sermaye ve büyük toprak sahipleri vardır. 
İşçi ve emekçilerin birleşip ortak bir mücadele 
ile sömürüye karşı çıkmasını önlemek isteyen 
egemen sınıflar alevi-sünni, Kürt-Türk, yerli-yabancı diye çeşitli yapay ayrılıklar yaratıyorlar. 
Bu kışkırtmalarla gerginleştirilen ortamda sıkılan bir kurşun, atılan bir bomba ortalığı kolayca karıştırmaktadır. Egemen sınıflar ve onların 


Halk saldırgan 
faşistleri yakalayıp 
polise kasin odyo 


GÜÇLERİ FAŞİZME KARŞI EYLEM BİR- 
LİĞİ YAPTI. ; 
(HABERİ 2. SAYFADA) 


ONBEŞ GÜNDE BİR 


Korkunun ecele 
faydası yoktur 


Faşist saldırılar bir süredir alanını ve hedefini 
sürekli olarak genişletiyor. Tek tek sosyalistlerin, ilericilerin kurşunlanması, sosyalist ve ilerici örgütlerin toplantılarının basılması, binaları: 
nı dinamitlenmesinden ‘kahvehane, belediye 
otobüsü gibi halkın topluca bulunduğu yerlere 
yönelen. saldırılara. geçildi. Kalabalıkların otomatik silahlarla taranması, toplu bulunulan yerlerin bombalanması seçilmiş hedeflerden sıradan yurttaşlara doğru saldırı hedefinin yayılmasi faşizmin planının bir parçasıdır. 

Faşist olmayan herkes faşizm için düşmandır. Faşistlerin deyimiyle "davaya hizmet etmeyen herkes öldürülebilir." Bugün saldırı hedefinin böylesine genişletilmesi kitlelerde korku, 
yılgınlık yaratmayı amaçlamaktadır. Hesap 
açıktır: Herkes heryerde öldürülebilir, faşist saldırıya karşı durulamaz görüşü kitlelere benimsetilecek, böylece sinmiş kitleler faşizmin iktidara tırmanışının önüne dikilemeyecektir. Yani 
hesaplarınca yollar temizlenmiş olacaktır. 

Sosyalistler kadar faşistler de bilirler ki faşizmi önleyecek tek güç işçi ve emekçilerin örgütlü birleşik gücüdür. Faşizme n örgütlü ve kitsel mücadeledir. Kitleleri örgi bırakmak örgütlenmeleri yasaklamak, bu mümkün olamadığı 
zaman olabii kadar engel koyarak zorlaştırmak burjuvazinin sürekli politikasıdır. Faşizme 
karşı mücadele tek tek yiğit, cesur adamların 
başaracağı bir iş değildir. İşçi ve emekçi sınıflarınen geniş kitleleriyle yürütülecek bir mücadele 
başarıya ulaşabilir. O da bir şartla, geniş kitleler 
örgütsüz olduğu zaman faşist saldırının karşısında bir güç olamazlar. Bugün de faşist saldırganlığın vurucu güçleri karşısında onlara karşı olanların çoğunluğu açıktır. Ne var ki faşizme karşı 
güçlerin örgütlenmesinde eksiklik ve zaaflar vardır. Anti faşist güçlerin örgütlenmesi ve birliğinin, sağlanması gündemin ilk maddelerindendir. 

Tarih çok açık örneklerle dolu. Faşizme karşı mücadele kitlesel ve örgütlü olarak verilmedikçe kazanmak mümkün değildir. Anti faşist 
saflarda örgütsüzlüğe; dağınıklığa neden olan tutum. ve davranışlar faşizmin kitleleri yıldırmaya, 
Rorku havası yaymaya yönelik hesaplarına hizmet anlamına gelir. Ne niyetle yapılırsa yapılsın 
bu anlama gelir. 

Faşizmin tırmanışı karşısında sessiz kalmak, 
kenara çekilmek de kimseyi kurtaramaz. Faşizme karşı mücadele etmeyenler de faşist saldırıdan kendilerini kurtaramazlar. Tekrar edelim: 
Faşizm, kendisine hizmet etmeyen herkese düşmandır. 

i Ve korkunun ecele faydası yoktur. 


GÖREV 


Faşizm mezhep 


körüklüyor 


Egemen sınıflarınalevi-sünni, Kürt-Türk, 
Yerli- Yabancı: diye yaratmak istedikleri 
yapay ayırımlar , çıkarları ortak olan işçi 

ve emekçilerin kardeşliğini bozamayaçaktır. 


SÖMÜRÜYE KARŞI 
ORTAK MUCADELE 
VERECEK OLAN 
İŞÇİ VE. EMEKÇİ 
SINIFLARIN BİRLİ- 
ĞİNİ ÖNLEMEK 
İÇİN YARATILAN 
MEZHEP VE IRK 
ÇATIŞMALARININ 
ARKASINDA EM- 
PERYALİZM. BÜ- 
YÜK SERMAYE VE 
TOPRAK SAHİPLE- 
Rİ VARDIR. 


maşası faşistler dökülen kanların sorumlusudurlar. 

Malatya olaylarından sonra Sivas ve Elazığ'da 
yaratılan olayların arkasında da aynı sömürücü 
güçler vardır. Faşist Hareket Partisinin militanları 
açıkça kışkırtıcılık yapmışlardır. Şimdi köyleri, 
mahalleleri basıp evlerde silah aranarak, insanlar 
gözaltına alınarak sözde olayların sanıkları aranmaktadır. Hükümet bu türden olayların başka 
yerlerde de tekrarlanmasını önlemek istiyorsa, 
gerçek şuçluları ortaya çıkarmalıdır. Çeşitli tertiplerle emekçileri birbirine kırdıran mihraklar 
ortaya çıkarılmalıdır. 


ç yıl ağır 

ik e 
mahküm POT 
| omando 


anen 


ÇEŞİTLİ 
IŞKOLLARINDA 
İŞTEN ÇIKARMALAR 
YOĞUNLUK 
KAZANIYOR 


YILIN İLK ALTI AYINDA İSTAN- 
BUL VE KOCAELİ BÖLGESİNDE 
İŞTEN ÇIKARILAN İŞÇİLERİN 
SAYISININ 18 BİNE ULAŞTIĞI 
AÇIKLANDI. BU İŞTEN ÇIKARMA 
UYGULAMASI YERLİ SANAYİİNİN 
İÇİNDE BULUNDUĞU BUNALIMIN 
FATURASINI İŞÇİ SINIFINA Ö- 
DETME ÇABASINI YANSITIYOR. 


(Haberi 2. Sayfada) 


KILÇIK 


HÜKÜMET KUSURA BAKMASIN 


Hükümet zamları açıkladı. Bir kilo küp şeker 
14 liraya satılacak. 

Biz de hükümet hakkında artık daha acı konuşacağız demekki. 

Malum ya! Tatlı yiyip tatlı konuşmak pahalandı. 


esecek Tİ MİLYONLARCA . 


 EMEKÇİYE BAŞLARINI SOKACAK | l 
. — BİRKONUTVERMİYOR | 
| 


(Bu konuyla ilgili yazılar 4. sayfada) 


İşçi ve emekçiler kışı nasıl geçireceklerini düşünüyor 


PETROLE YAPILAN ZAM 
YENİ ZAMLARI GETİRİYOR 


Önceden ilan edilerek 
yapılamayan 
ucuz kömür satışı halkı 
zor durumda bıraktı 


Daha kış gelmeden, 

kışın getireceği dertler 
geldi çattı. Yaşamamızı 
sürdürebilmemiz için 
yaptığımız normal harcamalara ek olarak kış 
aylarında sırtımıza binen 
yakacak parası, şimdiden 
herkesi kara kara düşündürüyor. 
Bulunduğunda bile tonunu 1500 liradan odun almaya kaç kişinin mali 
durumu «müsait olacakto? 

Bu arada daha önce 
kömür tevziin ucuz r 
mür satacağı ilan edilmiş 
ve halkm ihtiyaçlarının 
tespit edilerek, istediği 
miis kömürün kanoi. 


mu işletmelerine kö; 
verileceğini açıkladı. Ki 


miş oldular, 


Buna i 
olarak Valilik emriyle 
muhtarlıklar bu tespitleri 
yapmış ve kömürün teslimi için gerekli hazırlıklar 
tamamlanmıştı. o Ancak 
Türkiye Kömür İşletmeleri bütün bunlara rağmen kömür satışının yapılamıyacağını sadece ka- 


Buyıl2,5 milyon çocuk 
okula gidemiyor 


ilkokullar açılıyor 
ama okul araç 
ve gereçleri 
ateş pahası 


doğal ihtiyacı sağlayamayan sermaye iktidarları. 


13 milyon kişinin okuma yazma bilmediği ülkemizde her yıl 
2.5 milyon çocuğun ilkokula gitme olanağı bulamadığı açıklandı. Cumhuriyetin kuruluşundan 
bu yana elli yıldan fazla bir zaman geçtiği halde okuma yazma bilmeyenlerin sayısı azalacağı yerde giderek artıyor. Cahiller 
ordusu hızla büyüyor. Türk halkının karanlıkta kalmasını isteyenler ona bilinçli olarak 
öğretim hakkını çok gördüler. 
Gerici iktidarlar halkın okuyarak 

- sorunlarına sahip çıkmasını hiçbir dönemde istemediler. İstiyormuş gibi görünüp halkın cahil kalmasını sağladılar. 

Şimdi ilkokulların açılmasına çok az bir zaman kala her yil 
yaşanan dram yeniden ortaya 
çıktı. Okulsuzluktan ve öğretmensizlikten, 2.5 milyon pırıl 
Pırıl çocuk okuma olanağına sahip değiller. Bunun sorumlusu 
kuşkusuz Anayasanın emrine 
rağmen halk çocuklarına bu en 


değildir. 


mür tevziinden ucuz kömür alabileceği umuduyla yazılmış olanlar bugüne kadar boşuna bekle-, 


rencisinin 


Oysa Anayasa 
devlet: tarafında parasız karşılanacağını yazmaktadır. Buna rağmen kentlerde ilk ve orta öğretimde ailelere yüklenen masraflar 
dar gelirlilerin altından kalkacakları gibi değildir. 


Normal Benzin 
Süper Benzin 
Gazyağı 
Tüpgaz 

Toz şeker 
Kesme şeker 


OKULA GİDEBİLENLER 


Okula gidebilen çocukların da 
durumu pek o kadar parlak degil. Özellikle büyük kentlerimiz- 
de biremekçi ailesinin çocuğunu 
okula göndermesi büyük masrafları gerektiriyor. Bir ilkokul öğçantasının o dolması 
500-600 liraya mal oluyor. Buna 
300 liralık önlük masrafı da eklenirse bir ilkokul öğrencisi ortalama bir hesapla ailesine bin liraya mal oluyor demektir. Bu paraya okul sırasında alacağı kitaplar ve diğer araç gereç dahil 


ilköğretimin 


Bakanlar Kurulu, Yüksek Planlama Kurulu'nca 
önerilen zamları 5,5 saat 
süren bir toplantıdan sonra kabul etti, Bilindiği 
gibi, şimdiye kadar devlet, petrolü dışardan pahalıya alıp, ucuza sataxak aradaki farkı hazineden karşılıyordu. Türkiye'nin ihracatından gelen 
dövizin tamamına yakın 
bir bölümü dışardan ham 
petrol almak için kullanılmaktaydı. Normal 
benzinin 9, süper benzinin 11 liraya yükseltilmesi devletin karşıladığı 


açığı tamamen kapatmayacaktır, 
Akaryakıta yapılan 


zam, ilaç sanayini, kim- 
ya, boya, ulaşım, kara- 


yolları taşımacılığı, elektrik üretimini etkileyecektir. Petrole yapılan zamla 
birlikte petrolden üretilen çeşitli kimyasal maddelere yizde 30 oramnda 
zam yapılması kararlaştırildi, Önümüzdeki günlerde kamu kuruluşlarının 
ürettiği birçok ürüne yeni 
zamların yapılması bekleniyor. 

Petrolden üretilen yan 
ürünler kullandığımız bir 
çok eşyanın ham maddesidir. Plastikten yapılan 
bütün eşyalar, plastiğe 
dayalı bütün ürünler petrol zammından doğrudan 
etkilenecektir, tümünün 
fiyatları her n artacak 
boyasanayii .e etkileneceği için t'a boya malzemeletinr büyük zamlar 
gelecek ilaç fiyatlarıda 
büyük ölçüde yükselecek- , 
tir. Yine Türkiye'de karayolu taşımacılığı, taşıma“ 
cılıkta én önemli yeri tut». 
maktadır. Bu nedenle 
nakliye ücretlerinin artması, kaçınılmaz olacaktır, Nakliye ücretinin artması ile birlikte bu zam 


ein temel tüketim inda; 
önel l 


kışı daha zor geçirmesi- 
ne, insamn yaşaması için 
gerekli, temel ihtiyaçlarını daha da çok kısmasına, kısaca daha da yoksullaşmasına neden olacaktır, 


Gerici rejimlerin 
baş destekçisi 
Amerika Şah 

yönetimini destekliyor 


TÜM DÜNYADA İRAN'I AMERİKA İLE BİRLİKTE DES- 
TEKLEYEN İKİNCİ ÜLKE ÇİN. İRAN HALKININ ŞAHA 
BAŞKALDIRDIĞI GÜNLERDE İRAN'IZİYARET EDEN ÇİN 
BAŞBAKANI BUA İRAN REJİMİNİ DESTEKLEDİKLERİNİ 


AÇIKLADI. 


Haberi 2.. Sayfada) 
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Nazım Hikmet 
işçi sınıfının şairidir 


Türkiye'de yatmadiğı hapishane kalmayan, 
tehdit edilip yurtdışına kaçmak zorunda bırakılan, şiirleri dünyanın .bir çok diline çevrildiği 
halde son yıllara kadar Türkiye'de yayınlanması 
yasak edilen, yayınlayanlar için ağır ceza davalari açılan, NAZIM HİKMET yeniden büyük sërmaye yanlısı bir gazeterin sayfalarında yer almaya başladı. 

Bugüne kadar şiirlerinden tek söz etmeyen 
TRT, bu kez bu gazetedeki yazı serisinin reklamı nedeniyle televizyon ekranlarında, boy boy 
Nazım fotoğrafı gösterip, büyük şair diye söz 
etmekten çekinmiyor. 

Çünkü yazı serisinin amacı Nazım'ın yıllarca 
uğrunda verdiği kavgayı küçük düşürmek, Nazım'ı küçük düşürmek ve Sovyetler Birliği'ne 
küfretmek. Hem de Nazım'a acındırarak. Denebilir ki, bu yazıyı yazan piri fani, tıpkı Nazım 
gibi yıllarca yurt dışında yaşamaya mahkum olduktan sonra, son demlerini vatanında yaşama 
olanağını sağlayanlara şükran borcunu ödüyor. 

Nice kalemşörler çıktı şimdiye dek, Nazım'a 
küfreden, sosyalizme küfreden. İsimlerini kaç 
kişi sayabilir bunların. Ama Nazım artık Türkiye İşçi Sınıfı içinde bayrak olmuş, meydanlar- 
da haykırılıyor şiirleri. Tornalar Nazım'ın şiirleri ile dönüyor, var-geller Nazım diye diye yırtıyor demirleri. 

Nazım'ın en yakın arkadaşıymış, sermaye 
gazetesine bu yazıları yazan Zat. 


Çok arkadaşı Nazım'ın şiirlerinden, yaşam 
öyküsünden paralar kazandılar. Ama böylesi 
görülmedi şimdiye dek. Ne kadar büyük adam 
ki Nazım, ona böyle küfrederek de onbinlerce 
kazanılabiliyor. Türkiye bu, tüm dünya televizyonları Nazım'ın şiirlerini okurken, bizimkinde 
ancak ona, onun idealine karşı çıkmak için, bu 
nedenle Sovyetler Birliği'ne karşı çıkmak için 
Nazım'ı görebiliyoruz. 


Nazım işçi sınıfının şairi, Burjuvazi istediği 
kadar onu karalamak için kalemler satın alsın. 
Yaşamını çarpıtsın. O gerçek yerine çoktan 

. oturdu. Her geçen gün 'daha geniş kitlelerin içinde söyleniyor şiirleri. Paylaşılıyor ideali. İşte buna engel olmak için yapılıyor tüm bunlar. 
Sosyalizm gelişip güçlendikçe daha çok Nazım 
tüccarları çıkar. Burjuvazi hep sağdan saldırmıyor. İşte böyle Nazım'ın dostu olarak, çile çekmiş eski bir sosyalist olarak, devrimci lafları 
ağzından bırakmayan sendika ağası olarak saldırıyor. İşçileri emekçileri: şaşırtmaya, mücadelelerini saptırmaya çalışıyor. 


Nazım:'a küfredenler, Nazım'ı vatan haini 
ilan edenler, bu kez Nazım'a acındırmaya çalışanlar, tüm yaptıklarıyla ortadalar. İşte savundukları düzenleri, İşte Türkiye'nin hali. Ama 
Nazım her geçen gün daha çok haklı, daha çok 
güçlü. Elbet söylenecek onun şiirleri radyolardan, televizyonlardan, hem de hem de ona ve 
onun idealine sahip çıkılarak. Sokaklarında işçi tulumuyla hürriyetin dolaşacağı günlerde. 


Yavuz UNAL 


NİKARAGUA 


Patronların işçi sınıfına karşı saldırıları: 


Çeşitli ışkollarında işten 
çıkarmalar hızlanıyor 


ÜRETİMİNİN ÇOK BÜYÜK BİR BÖLÜMÜ İTHALATA DAYANAN BÜYÜK, TEKEİCİ SANAYİ 
İŞVERENLERİ, DÖVİZ DARBOĞAZI YÜZÜNDEN FABRİKALARINI ÇALIŞTIRAMAZ DURU- 


MA DÜŞMELERİNİN YÜKÜNÜ, İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN İŞÇİLERİN SIRTINA ATMAYA 


ÇALIŞIYORLAR. 


Bu yılın başından beri 
büyük sanayi işletmelerinden tek tek yada toplu olarak, fakat sonuçta 
büyük rakamlara ulaşan 
işten çıkarmaların sürdüğü biliniyor. Bu işten çıkarma uygulaması, yerli 
sanayinin içinde bulunduğu bunalımın faturasını işçi sınıfına ödetme 
çabasını yansıtıyor. Üretiminin çok büyük bir 
bölümü ithalata dayanan 
büyük, tekelci sanayi işverenleri, döviz darboğazı yüzünden fabrikalarını 
çalıştıramaz duruma 
düşmelerinin yükünü işyerlerinde çalışan işçi 
lerin sırtına atmaya çalışıyorlar. 


Yılm ilk altı ayında 
İstanbul ve Kocaeli bölgesinde işten çıkarılan işçilerin sayısının 18 bine 
ulaştığı, Ağustos ayı 
içinde açıklandı. Resmi 
kayıtlara dayanan bu iş- 


madeni eşya sanayii işkolundan olduğu görüldü. Bu durum, madeni 
eşya sanayi işkolunun, 
Türkiye'deki, © ürettiği 
mallar bakımından en 
çok dışa bağımlı işkolu 
olması gerçeğini yansıtıyordu. 


Son haftalarda özellikle Bursa bölgesinde yeni 
işten çıkarma planlarıyla 
ilgili söylentiler yayıldı. 
Tekstil, lastik ve metal 
işkolunu kapsayan bu 
söylentiler yaklaşık 30 
bin işçiyi ve emekçiyi 


tehdit ediyor. Tekstil işkolunda işten çıkarma 
uygulamasına yer yer 
başlandığı da görüldü. 
Madeni eşya işkolunda 
dolaştırılan söylentilerde 
ise özellikle Renault'un 
Bursa'daki fabrikasının 
hedef alındığı. görüldü. 
Kuşkusuz, işten çıkarmaların ya da işten çıkarma -söylentilerinin tek 
amacı, büyük sanayi işverenlerinin üretimi düşürme planlarının faturasını 
işçilere . ödetmeleri degil 
İşverenler, aynı zamanda, 
bu söylentilerle sendikaların mücadeleciliğini kırmayı, çalışma koşullarını 
ağırlaştırmayı, işçilerin 
en bilinçli, en fedakar 
unsurlarını tasfiye etmeye çalışıyorlar. 


terkediliyor. 


dır. 


Elektrik ve su paraları 
birikmiş olarak bayram 
öncesi toplandı. 


İstanbul Belediyesi sinırları içinde olan bazı 
semtlerde uzun süredir 
tahsil edilmeyen elektrik 
ve su paraları tam bayram öncesi toplanmaya 
başladı. Birikmiş olarak 
istenen bu paralar işçi 


Bütün hayatını çalışarak geçi- 

` ren yaşlı, sakatlar dul ve yetimlerin devletin himayesi altında olması gerekir. Belli bir yaşa gelmiş bütün yurttaşlara emekli 
maaşı bağlanmalıdır. Bütün has- 
ta, sakat ve düşkün yurttaşlar 
devletin bakımı altına alınmalı- 


Sosyalist 
halk, gençliğinde hangi İşte 
çalışmış olursa olsun belli bir 
yaşa gelince emekli olmakta geçimine yetecek maaş almakta- 


Anayasa himayesi altında ama.... 


Kapitalist düzende 


80 yaşındaki bu dede hile 
en ağır işleri yapıyor 


Ülkemizde /'çalışan nüfusun 
çok büyük bir bölümü sosyal güvenlikten yoksun. Çalışacak gücü, kuvveti kalmayan yaşlı insanlar açlığa, çaresizliğe, ölüme 


ülkelerde bütün 


dırlar. Emeklilik yaşı genellikle 


lodur. 


emekçi halkı madur durumda bıraktı, Zaten fiyat artışları nedeniyle 
yaşama koşullarının hay- 
li ağırlaştığı şu günlerde 
bayramlar işçi ve emekçiler için anlamını yitirmişti. Bu hayat pahalılığında sevdikleri için 
küçük bir hediye bile 
alamamanın üzüntüsü 
içinde bayrama girenler, 
bir de belediyenin azizli- 


kadınlarda 50, erkeklerde ise 55 
yaş olarak tesbit edilmektedir.. 


Yukarıdaki resimde olduğu 
gibi yaşı 80'i bulan yaşlı insanların gençlerin bile zor yapacağı 
en ağır işi yapmaları kapitalist 
toplumlarda sık görülen bir tab- 


Elektrik ve su paraları birikmiş 
olarak bayram öncesi toplandı 


İstanbul Belediyesi 
işci ve emekçilerin 
bayramını zehiretti 


ğine uğramış oldular, 
Birşeyler almak bir yana, 
ay sonunu nasıl getirebileceğini hesaplarken, bir- 
de büyük miktardaki bu 
elektrik ve su parasını görenler bayramdan vazgeçip kara kara düşünmeye 
başladılar. Herhalde bu 
da "Aytekin Kotil'in İs 
tanbul'lulara ( bayramın 
zehrolması için bayranı 
hediyesiydi!"" 


İRAN'I BÜTÜN DÜNYADA AMERİKA 
İLE BİRLİKTE DESTEKLEYEN İKİNCİ 
ÜLKE ÇİN. İRAN HALKININ ŞAH'A 
KARŞI BAŞKALDIRDIĞI GÜNLERDE 
- ÇİN BAŞBAKANI İRAN'I ZİYARET ETTİ. 


DİKTATÖRÜ 
SOMOZA'NIN 
SONU GELDİ 


@ Sırtını Amerikaya dayamış olan bir 
avuç diktatör kliği emekçi halkın direnişine karşı umutsuzca karşı koymaya 


Dünyadaki tüm 
gericirejimlerin | | Bilecik Gölpazarı halkı faşist baskılara 


koruyucusu karşı mücadelelerini sürdürecekler 


çalışıyor. 


Son haftalarda, bir orta Amerika ülkesi olan 
Nikaragua'da Diktatör 
Somoza rejimine karşı 
halk hareketi ileri boyutlara ulaştı. İki buçuk milyon nüfusu olan ülkede 
hemen hemen bütün işyerlerinde genel grev gelişirken, ülkenin birçok 
kentinde de ' hükümet 
kuvvetlerine karşı silahlı 
direniş yayıldı. Ülkenin 
başkentinde bile birçok 

bölgenin kontrolünün silahlı 
mücadeleyi sürdüren 
yurtseverlerin elinde olduğu bildirildi. 

Nikaragua, Amerika 
kıtasında Amerikan emperyalizminin ekonomik 
ve politik egemenliği altındaki ülkelerden biri. 
Amerikan sermayesinin 
ülkenin ulusal kaynakları üzerindeki sömürüsü, 
geniş köylü yığınlarını 
baskı ve sömürü altında 


tutan büyük toprak sa- 


hiplerinin egemenliği ile 
birleşiyor. Nikaragua'da 
çiftçi ailelerinin yüzde 
Vini oluşturan büyük 


toprak sahipleri, toprakların yüzde 40'ını ellerin- 
de bulunduruyorlar. Ül- 
Kede işsizlerin oranı, ça- 
Isşabilir insanların yüzde 
30'una ulaşıyor. 
İktidardaki Somoza 
ailesi 42 yıldır egemenliğini sürdürüyor. Somoza 
ailesi bu iktidar dönemi 
boyunca tek başına 12,5 
milyar liraya yakm bir 
servetb? “di. 


Somoza diktatörlüğü- 
ne karşı Nikaragua'da 
emekçi halkın direnişi, 
özellikle 1967 yılından 
sonra sürekli bir nitelik 
kazandı. 1972'den sonra 
işçi sınıfının grevleri rejimi temelinden sarsmaya 
başladı. Bu mücadele, Somoza diktasının dayandığı temellerini kaydırma- 
ya başladı. Bugün yapayalnız kalmış. olan bir 
avuç diktatör kliği, e 
mekçi halkın direnişine 
karşı umutsuzca karşı 
koymaya çalışıyor. Her 
dikta gibi onun da bu 
çabası boşa çıkacaktır. 


Amerika şimdide 
faşist Şah rejimine 


- İran'da bir süredir 
faşist yönetime karşı 
halkın sürdürdüğü direniş kentten kente 
yayılırken Şalu sallantida gören Amerikan 


ziyaret eden Çin Başbakanı Hua İran halkmm demokratik mücadelesini görmezlik- 


ten gelerek ve kanlı 


destek oluyor 


Şah rejimini ge 


seçimlerin yapılacağından bazı temel 
hakların “tanmacağından söz ediyor, Ama 
bu arada coğrafi durumu nedeniyle Komünist Partisine izin 
verilmeyeceğini söylüyor. Böylece de gös 
termelik bir demokra- 


si uygulayacağını daha 
peşinen kabul etmiş 
oluyor. 


İran halkı Şah'm 
göstermelik demokratik tedbirlerinin ardmdan yeni baskıların, tutuklamaların, işkencelerin ve kanın 
geleceğini çok iyi biliyor. Daha geçenlerde 
halka demokratik özgürlükler vaadedip halkın sokağa çıkmasını 
sağlayıp Oo üzerlerine 
top ateşi açtıran Şah 
değil mi? Bu nedenle 
İran halkı faşist Şah 
rejiminin devrilmesine 
dek mücadelesini sürdürmeye kararlı, 


Görev gazetesine sosyalist selamlarımızı iletr, aşağıdaki yazımızın gazetede yayınlanmasını dileriz. 

"Çeşitli yörelerdeki gibi Bilecik'te de fuar 
şeklindeki panayırlar halkımızınsenede bir de 
olsa eğlenme imkanını bulduğu yer oluyor. Bu 
yılki panayırda bir gurup faşist, polisin de engel 
olmamasından yararlanarak ilericilere saldırdı. 
Amaçları olayları büyütmekti. Fakat panayır 
yerinde bulunan halk buna imkan vermedi. Si. 
lah kullanan faşistlerin hepsi polise gösteril, 
halde içlerinden yalnız Hikmet Yıldız adlı biri 
yakalandı. Fakat yarım saat sonra o da serbest 
bırakıldı. Bir kişiyi bıçakla yaralayan faşistin 
tutuklanmaması halkın tepki: 

Faşistlerin saldırıları yi 
si gereken panayır 2. gün sona erdi. Faşist saldırganlığı önlemek ve sanıkları yakalamak yerine polis ve AP'li Belediye Başkanı Niyazi Baytok ilçe panayırını kapatma kararı aldılar. 

Bilecik'in Gölpazarı ilçesi halkı ve panayıra 
ürünlerini, mallarını satmak için gelen üreticilerle, esnaflar Belediye Başkanı ve emniyetin 
tutumunu protesto ettiler. 

Bız Gölpazarı'nın ilerici halkının bu tür faşist baskı ve saldırılar karşısında yılmayacağını 
biliyoruz. Örgütlü bir halkı hiç bir gücün yenemeyeceğini herkese de göstereceğiz. 


Selamlarımızla 


Bilecik'in Gölpazarı ilçesinden bir 
grup GÖREV okuyucusu 


Tekirdağlı 
80 yaşındaki 
Rahim Dede 
ortada kaldı 


Yaşı 80'e varan kimsesiz Rahim Dede bugüne kadar başvurmadık yer bırakmadı. Emeklilik 
hakkını elde etmek için çırpınıyor. Bir dilekçe 
de GÖREV Gazetesine göndermiş. Bu yaşlı emekçinin mektubunu aynen yayınlıyoruz: 

"'Gaipe arzu hal 

Dülum, kimsesizim, 
meskensiz ve açım, 

Nereye gitti isem kovuluyorum. Başvurmadığım yer kalmadı. İki senedir emeklilik için dilekçe üzerine dilekçe veriyorum. Vali ve vali 
muavinleri beni başlarından savuyorlar. Avuka- 
ta git, diyorlar. 

Param yok. Bir arzuhalci dilekçe yazdı. 40 
lira aldı, 100 lira da işimi takip etmek için aldı. 
Sonunda birşey çıkmadı. 

Kiramı komşular veriyorlar. Arada bir de ekmek veriyorlar. Yaşım 80'e yaklaştı. Ya bir sene ömrüm kaldı, ya iki sene. 

Bize el uzatan, hakkımızı koruyan kimse çıkmayacak mı? 

Adres: Çınarlı Mahallesi 
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yaşlıyım, Mekansız, 


örgütsüz halk 
güçsüzdür 

Ne diyor atalar sözü? "Bir elin nesi var, iki 
elin sesi var." 

Daha nice atalar sözü var birlikten kuvvet 
doğduğunu anlatan. Gerçekten öyle değil mi? 
İnsanlar birlikte çalışarak, tek bir insanın hiçbir 
zaman üstesinden gelemiyeceği nice işleri başarmışlar. Dev makinalar, binalar yapmışlar. 

Halklar da öyle. Küçücük Vietnam halkı koskoca Amerika'yı dize getirdi, yurdundan kovdu. 
Yıllarca sürdürdüğü amansız bir mücadele 
sonunda bağımsızlığa kavuştu. Bu başarının temelinde de Vietnam halkının örgütlü mücadelesi 
yatıyor. Örgütlenen, birleşen halklar emperyalizmi dize getiriyor. Yurdunu sömürüden kurtarabiliyor. 

Fabrikalarda işçiler sendikada örgütlenip birleşince patronların karşısında bir güç haline geliyor. Grev yapıyor, direniyor daha insanca yaşamak için. Küçümsenmeyecek başarılar 
kazanılıyor. Köylerde küçük üreticiler örgütlenmeye başladı. Kooperatifler kuruyorlar, güçlerini birleştirip sömürüyü sınırlamak için mücadele 
ediyorlar, 

İşçiler, köylüler, memurlar, gençler öı 
olmak için mücadele ediyorlar. Bu düzenin böy», 
lece sürüp gitmesini, sömürünün devamını isteyen egemen sınıflar da halkın örgütlenmesini 
önlemek için ellerinden geleni ardlarnakoymuyorlar. Çünkü onlar da biliyorlar halkın örgütsüz 
olunca güçsüz olduğunu. Sömürüyü daha kolay 
sürdüreceklerini. Onun için memurların sendika kurmasını yasaklamışlar. Tarım işçilerinin 
sendika kurması da yasa dışı. Polisler örgütlenince hemen derneklerini kapatarak onları dagıtmak istiyorlar. Patronlar sendikaya giren işçilere çok kızıyorlar, işten atıyorlar. 

Çağımızda örgütsüz mücadele edilmiyor. 
Çok babayiğit kahramanların tek başlarına orduları bozduğu, dağları devirdiği masallar tarihe kaldı. Zaten böyle şeyler ancak masallarda 
oluyor. Çağımızda kimse bu tür masallara kulak asmıyor. 

Çağımız örgütlenme çağı bir bakıma. Her 
yerde örgütlü mücadele gerekli. İşçiler sendikalarda, memurlar sendikal haklarını alıncaya kadar derneklerinde, köy emekçileri kooperatiflerde, üretici birliklerinde örgütlü ölacaklar. Bu 
şart, ama yeterli değil. Sendikalar, dernekler, 
bu tür örgütler belirli bir amaç için ve sınırlı 
bir alanda mücadele edebilirler. Bu alanlarda 
yürütülen mücadelelerin bir bütünlük içinde olması ve iktidara yönelebilmesi için siyasi örgüt 
gereklidir. Onun için işçiler, köylüler ve bütün 
emekçiler sınıflarının partisinde, bilimsel sosyalist partinin saflarında olmak zorundadır. 

Türkiye İşçi Partisi bu görevi yapıyor. İş- | 

er en bitin eme ilerin mücadeleí emek, birleştirmek ve böy! 
mez bir güç haline getirmek için mücadele ediyor. Örgütlü bir halkı hiç bir kuwetin yenemeyeceğinin bilinciyle, yoluna devam ediyor. 


Gündüz MUTLUAY 


TİP Yatağan İlçesi'ne bomba 


FAŞİST SALDIRI VE CİNAYETLERİN KAYNAĞI 
GÜN GİBİ ORTADADIR. HÜKÜMET, FAŞİST O- 
DAKLARIN ÜZERİNE GİTMEK İÇİN DAHA NE 
BEKLİYOR. GEÇ KALINAN HER BİR GÜN, YENİ 
BİR CİNAYET İÇİN FIRSAT VERMEKTİR, CİNAYE- 
TE ORTAK OLMAKTIR. 


MHP ve "ülkücü" 
adındaki 
faşist dernekler 
kapatılmalıdır 


ütün Türkiye çapın- 
da sürdürülen faşist baskı 
ve terör had safhaya ulaşmıştır. Gün geçmemektedir ki köşe başında biri 
kurşunlanmasın, halkın 
üzerine ateş açılmasın, 
dükkanlar bombalanmasın., 


Faşist saldırı ve cinayetler artık, sadece sosyalistleri ilericileri hedef 
almıyor. (Kendilerinden 
olmayan, faşizmden yana 
olmayan herkes bu baski 
ve terörün hedefi sayılıyor. Gan güvenliği kalma- 
Ve saldırganlar 

birküstahlıkla 


getirdiklerini" 
ilmektedirler. 

in bunlara rağmen 

ün: et, hiçbir gerçekçi 

tedbir almamıştır. Ne 

Mavi Berelilerin bıkkınlık 

veren aramaları, ne de kalacak “yerleri garantiye 

alınarak faşsitlerin yurtlardan çıkarılması can 


Can güvenliğinin sağlanması, toplumda demokratik hak ve özgürlüklerin korunması ancak 
faşist kaynakların kuru- 


tulmasıyla mümkündür. 
Bu anlamda da hükümet 
daha bugüne kadar bir 
adım olsun atmamıştır. 
Halbuki hem faşist hareket partisinin hem de 
kendilerine Ülkücü sıfatını yakıştıran faşist zorbaların derneklerinin kapatılması için eldeki kanıtlar çoktan yeterli hale 
gelmiş, halkın sabrını taşwracak boyutlara ulaşmıştır. Bunun için son 
bir iki günün gazetelerine 
bile bakmak yeterlidir. 
Hükümet delil bulamadığını söylerken, bu faşist 
zorbalar yaptıklarını küstahça itiraf etmektedirler. Polisin olaylar sırasında bulduğu deliller ele 
geçen suç aletleri bir bir 
bu saldırı ve cinayetleri 
kimin yaptığını, nereler- 
de tezgahlandığını göstermektedir. 

Gazete haberleri okunmuyorsa, -halkın , şikayetleri duyulmuyorsa 
hükümet en azından ken- 


dadır. Ve o raporlar da 
hasır ardı edilmeden dikkate alınırsa, hükümetin 
elinde MHP ve ÜGD'yi 
kapatmak için gerekli 
kanıttan bol hiçbirşey 
olmaz. 


atanlar cezasız kalmayacak 


©TİPMUĞLA MERKEZ İLÇE SEKRETERİ BİLAL 
SAK'INSİVİL GİYİMLİ KİŞİLERCE ISSIZ BİR YERE 
KAÇIRILARAK DÖVÜLMESİYLE İLGİLİ OLARAK 
PARTİLİ AVUKATLAR SAVCILIĞA BAŞVURDU 


GÖREV MUĞLA 
... BÜROSU 
Türkiye İşçi Partisi 
Yatağan ilçe merkezinin 
gece bombalariması ve 
Merkez ilçe sekreteri Bi- 
hal Sak'ın kaçırılarak ıssız 
bir yerde dövüln.esi üzerine TİP Muğla İl Başkanı 
ve Partili Avukatlar Vali, 
Emniyet Amiri ve savcılarla görüştüler. 


ganlar hala bulunamadı. 


Yatağan Emniyet görevlileri ilçe merkezine 
kapı önündeki döşemeler sökülerek konulan 
bombanın yurdun çeşitli 
yerlerinde . kullanılan 
bombalarla yakın benzerlik gösterdiğini söyledi. 

Bilal Sak'ın dövülmesi 
olayı ile ilgili olarak da 
çevrede soruşturma 
yapılmış ve Çaybükü Kö- 


Bombalanan Yatağan İlçe Merkezinin girişi. Saldır- 


yü Jandarma Komutanı 
hakkında savcılığa şikayette bulunulmuştur. 


Hakkında savcılıkça so-. 


ruşturma sürdürülen Jandarma Komutanı, Çaybükü köyünün MHP'li muhtarı ile yakın ilişkiler içindedirler. 

TİP Yatağan ilçe örgütü her iki olayın aynı faşist saldırının parçaları 
olduğunu açıklamış ve 
bu konuda bastırdığı bildiriyi ilçede dağıtmıştır. 

"Faşizmi bir insanlık 
suçu saydığını söyleyen 
Ecevit'in faşist odaklar 


üzerine gitmediğini" belirten bildiri faşizme karşı mücadelenin gerçek sahibinin işçi sınıfı ve tüm 
emekçilerin örgütlü birleşik gücünün faşizme geçit 
vermeyeceğini açıklayarak, bütün işçi ve emekçileri demokratik hak ve 
özgürlükler için faşizme 
karşı mücadeleye çağırmaktadır. 

TİP yöneticileri ve 
Partili avukatlar her iki 
saldırmın da peşinin birakılmayacağını her türlü 
girişimde bulunacaklarını 
söylemişlerdir. 


Bursa Yenişehir'de 
TiP'li işçiye saldıran 
faşistlerden üçü yakalandı 


Bursa'da kurulu MAKO fabrikasında çalışırken 
birçok arkadaşıyla birlikte işten atılan TİP üyesi 
işçi Seyfettin Şahin faşistlerin saldırısına uğradı ve 
yaralandı. 

Yenişehir ilçe merkezinden köyüne giderken, köy 
girişinde faşistlerce yolu kesilen minibüsteki yolculara saldıran faşistler Seyfettin Şahin ve bazı yolcuları ağır şekilde dövdüler. Saldırganların arasında köyün AP'li eski muhtarı da bulunuyordu. 

Münübüsteki yolculara saldıran faşistlerden üçü 
mahkemece tutuklandılar. 

Türkiye İşçi Partisi yöneticileri üyelerine ve köyün 
ilericilerine karşı girişilen saldırıyı protesto ettiler. 


' ait 15 bin dönüm top- 


ceği de belirtilmiştir. 


Saldırgan faşistler yakalanmazken, saldırıya 
uğrayan TİP'lilerin karakola götürülmesi olaya 
tanık olan halk tarafından tepkiyle karşılanmış- 


br. 


Zonguldak'ta saldırı 


GÖREV satan TİP üyelerine 
faşistler saldırdı 


Zonguldak'ta Gazi Paşa caddesinde GÖREV 
gazetesi satan TİP üyelerine 25 kişilik bir faşist 
grup saldırarak engellemek istemiştir. Ancak 
çevrede bulunan halkın da yardımıyla TİP üyeleri faşist saldırganları püskürtmüşlerdir. z 

Olaydan hemen sonra yakalanan 4 faşistin dişındaki grubun kaçmasına göz yumulması ve saldırı olayları üzerine TİP Merkez İlçe örgütü bir 
bildiriyayınlamıştır. Zonguldak merke 
bük, Safranbolu gibi ilçelerde bir süredir ü; 
lenfaşist saldmıya dikkati çeken TİP İlçe başkanlığı faşist saldırıların faşist olmayan, faşistlerle işbirliği yapmayan herkese yöneldiğini belirtmiştir. Faşist saldırıların ve saldırganların arkasında zulüm ve kandan çıkar sağlayan hakim 
sınıfların bulunduğu açıktır, denilen bildiride 
bu tür saldırıların işçi sınıfını ve sosyalistleri 
yıldıramayacağı, GÖREV satışının devam ede- 


TİLER. 


İpsala'da işçi ve emekçilerin bilinçli ve kararlı 
direnişi sonucu kendilerine taban bulamayan faşiötler, Türkiye'nin her 
yanında olduğu gibi İpsala'da da açık baskı ve 
terör eylemlerine giriştiler. İlçedeki bir kaç 


İstanbul Küçükyalı'da faşist terör 
ileri boyutlara ulaştı 


Kartal yöresinde 
faşistler saldırılarını 
“dükkanlara yöneltti 


Ülke 
planlı bir şekilde sür- 


düzeyinde (aynı kişiler olduğ tah- 


min edilmektedir. 


—dürülen © veilericileri ~“ Bu 


demokratları faşizmden yana olmayan 
herkesi sindirmeyi hedef alan faşist baskı ve 
terör- Kartal'da ileri 
boyutlara ulaştı. Küçıkyalıda kendi yayınlarını satmayan KA- 
RINCA Kitap-Kırtasiye dükkanının bombalanmasının hemen 
arkasından TİP üyesi- 
ne ait bir fotoğrafçı 
dükkanı ve çok sayıda 
ev hasar gördü. Bu 
bombalı (o saldırılarını 
sürdüren faşistler, bir 
yandan da cinayet işlemeye devam ederek 
son bir ayda iki kişiyi 
öldürdüler ve Eğitim 
Enstitüsünden bir öğretmeni de ağır yaraladilar. 

Yine Pendik Ülkü 
Ocaklarında yuvalandıkları bilinen ve içlerinde çeşitli olaylara 
karıştıkları için halen 
aranmakta olanların 
da bulunduğu 100 kişilik bir gurup, Pendik 
Ülkü Ocaklarından çıkarak önce bölgede 
bildiri dağıttılar ve dönerken de CHP'li bir 
genç kızı öldürdüler. 
Bu arada Küçükyalı'da 
bombalanan dükkanların da sorumlularının 


dişkin olarak 'TİP Kar- 


tal İlçe Başkanı Nejdet Ceylan basına aşaıdaki açıklamayı 
yapmıştır: 

“İlericilere karşı 
saldırı ve terörün hangi mihraklardan kaynaklandığı ve hatta 
tillerin kimlikleri ortaya çıktığı halde kararh ve ödünsüz bir biçimde üzerlerine gidilmemekte ve bu faşist 
katiller ellerini kollarını sallayarak dolaşabilmekte ve yeni saldınlar planlamaktadırlar. Nitekim Tuzla'da 
CHP'li genç kızı öldürmekten sanık olan 
Tuzla Ülkü Ocakları 
Başkanı Yaşar Çapraz 
geçen yılda partimiz 
üyelerine silahla saldıran ve onları yaralayanların arasında bulunuyordu. Bu güne 
kadar sanık olarak aranan -bu kişi aynı zamanda bu güne kadar 
Cevizli. Tekel Sigara 
Fabrikasında çalışmakta idi. 

Bütün bu saldınlar ilerici, demokrat ve 
sosyalistleri yıldıramayacaktır. İlçe Örgütümüz faşist tırmanışı 
geriletebilmek için ka- 


- Büyük toprak sahiplerinin 
toprakları Toprak Reformu 
işgali altında bulunan hazine 


rarlıdır ve tüm demok- 


tarlı 
ratik güçlerle bu iL inan 


ENN e 


Kartal'da bombalanan kitapçı dükkanı faşist yayınları satmayı reddetti. 


kapsamı dışında bırakıldı 


lu ilçesinde hazineye 


rağı işgalleri altında 
tutan Korkmaz ailesi 
ie hazi daki 
dava 25 yıldır sürüyordu. ` 


Korkmaz ailesinin 
işgalindeki topraklar 
reform uygulaması 
dışında bırakılınca İsi- 
Şi başına topraksız.ara 


dörder dönüm toprak 
verilebilecek. Bu dört 
dönüm toprağın da 
ayn aynı küçük parçalar halinde „verilebile- 


faşist tecrit edilmesinden sonra, dışarıdan 
getirttikleri faşist militanlarla bölgedeki eylemlerini sürdürmek isteyen 
bu zorbalar, panayır yerinde ilericilere saldırdılar. Bunun üzerine halk 
saldırganların etrafını sararak saldırıyı geri püskürttü, Bu arada faşistlerden biri o silahını 
çekip ateşlemek. istedi. 
Diğerleri de bellerinden 
çıkardıkları çelik coplarla halka saldırmak istediler ama bunların hiç- 
biri kendilerini kurtarma- 
ya yetmedi. Ve kıskıvrak 
yakalanarak silahlarıyla 
birlikte emniyete teslim 
edildiler. Faşistlerden 
halka karşı silah çekmiş 
olanı, emniyette "deli" 
olduğunu, raporu bulunduğunu iddia etti. Olay 
sırasında başından yaralanan TİP İlçe Yönetim 
Kurulu üyesi Hüseyin 


Art'ın şahitliğiyle mah- 


keme devam etmektedir. 

Bu faşist saldırı üzerine TİP İlçe örgütü, olayı 
protesto etmek amacıyla 
demokratik örgütlere ortak bir bildirinin basılıp 


halk 


nemen’ de 
Eg (in 


HALK TARAFINDAN YAKALANARAK EMNİYETE" 
TESLİM EDİLEN FAŞİSTLERDEN BİRİ "DELİ" OL- 
DUĞUNU İDDİA ETTİ. FAŞİST SALDIRI ÜZERİNE 
İLÇEDEKİ ANTİ-FAŞİST ÖRGÜTLER ORTAK BİR 
BİLDİRİ YAYINLAYARAK OLAYI PROTESTO ET- 


İspala'da halk 
gençlere saldıran 
faşistleri yakaladı 


dağıtılmasını önerdi ve 
gerekli temasları sürdürdü. Bu arada CHP İlçe 
Örgütü Yönetim Kurulu 
hemen toplanamayacağı 
gerekçesiyle ortak bildiri 
yayınlamaya yanaşmadı. 
Bunun üzerine TİP İlçe 
Örgütü, CHP Gençlik 
Kolları, TÖB-DER ve İpsala Gençlik Derneği başkanları imzasıyla ortak 
bir bildiri basılarak, dağıtıldı. Anti-faşist güçlerin 
eylem birliğinin ilk adımı 
olan bu bildirinin son bölümü şöyle: 

"Bütün bu olup bitenlerin yanında, uzun zamandan beri İlçemizde 
Ülkü Ocakları'nı açmak 
için her yola başvuran bu 
faşist saldırganlar, 30.8. 
1978 günü akşamı İlçemiz iletici gençliğine de 
silahlı ve coplu saldırıya 
başvurmuşlardır. İlçemiz 
ilerici güçleri bu saldırganları silahı ve copuyla 
Adalete teslim edilmelerini sağlamışlardır. 

Tekelci sermayenin bu 
oyunları, başta işçi sınıfımız olmak üzere tüm 
demokrasi güçlerince boşa çıkarılacaktır." 


yakalayıp 
adalete teslim etti 


26 Ağustos 1978 Cumartesi günü Menemen'de, AP 
li Belediye Başkanının odacısı ve 25-30 kişilik HÜR 
GENÇ üyesi bir grup, Menemen Belediye Parkında 
GENÇ ÖNCÜ üyelerine saldırdı. Saldırıda bir GENÇ 
ÖNCÜ üyesi bıçaklandı. Olaydan sonra, ilçedeki ilerici, demokrat ve sosyalistlere de faşistlerin Saldırıları 
başladı. Daha sonra içlerinde ÜGD başkanının da bulunduğu faşist komandolar ve HÜR GENÇ' lilerden 
oluşan bir grup Menemen pazar yerinde GÖREV gazetesi satan Türkiye İşçi Partililere saldırdı. Saldırıları sırasında halkı tahrik etmek için "Kahrolsun Komünistler" diye bağıran faşistler , GÖREV satan TİP' 
liler ve etraftan gelen ilerici halk tarafından püskürtüldü. Kaçan Faşistler yolda bir DEV-LİS üyesini de bıçakladı. DEV-LİS üyesini bıçaklayanın ÜGD başkanı 
olduğu tespit edildi. Bunun üzerine halk ÜGD başkamini ve birkaç saldırgan faşisti yakalıyarak polise teslim etti. Bir GENÇ ÖNCÜ ve DEV-LİS üyesinin bıçaklandığı bu olaylardan sonra İlçede ilerici olarak bilinen Menemen Savcısı da saldırıya uğradı. 

Bu olaylardan sonra, halkı sindirmek için tezgahlanan faşist saldırılar devam etti, Bu seferde daha önce 
bıçaklanan GENÇ ÖNCÜ üyesinin ağabeysi CHP 
Gençlik Kollar Lokalinin müstecirine: faşistler tarafından saldırıldı. 

Menemen'in faşist Belediye Başkanı, diğer sağ partiler ve halkın umudu olduğunu ilan eden CHP'nin 
yöneticileri Belediye hoparlörlerinden barış çağrıları 
yapa dursunlar, gerçekleri şimdi daha açık gören halk 
ve onları birlikte mücadeleye çağıran Türkiye İşçi 
Partililerce bundan sonraki mücadeleli günlere daha 
kararlı daha bilinçli girildi. 


cek olması bölgedeki 
topraksız köylülerin 
sert tepkilerine yol aç- 


tı. 
© Hazine ile ağalar 
arasında 25 yıldır süren davaya bakan yargç davayı huzlandırmak ve bir sonuca 
ulaştımak için karar 
alınca başka bir yere 
tayin edildi. Reform - 
geretoprakaz köylü- 
"saksı reformu” 
alay ettikleri uygulama ağaların gücü 
ve baskısı ile bu hale 
getirildi. Köylülerin 
yıllardır ül 


yin 
dan 
ken 
lerin 
diye 


sürdürdükleri 


mücadele, çeşitli devlet dairelerine yaptiklan sayısız başvuru 
bugüne kadar bir sonuç vermedi, 


Yıllardır toprak reformu diye yapılan 
uygulamaların gerçekten reformla hiç bir 
ilgisinin olmadığı bilinmektedir. Toprak 
reformu kanunu Anayasa o Mahkemesince 
iptal edilmiş, yerine 
süresi içinde yeni bir 
kanun da meclislerce 
çıkarılmadığı için şu 
anda ortada toprak reform kanunu yoktur. 


BAĞIMSIZLIK DEMOKRASİ SOSYALİZM İÇİN 


Büyük kentlerde her zaman karşılaştığımız görünümlerden biri. Sokağa bırakılmış emekçi aileleri. 


Bu güne kadar 
konut sorununun çözümü 
için hiç bir tedbir alınmadı 


Bugüne kadar burjuva iktidarları konut soru 
nunu çözmek, milyonlarca işçi ve emekçiyi in 
san onuruna yaraşır bir konutta oturabilir hale 
getirmek için hiçbir ciddi girişimde bulunmadı 
lar 

Anayasa'nın 49'uncu maddesi "DEVLET, 
YOKSUL VEYA DAR GELİRLİ AİLELERİN 
SAĞLIK ŞARTLARINA UYGUN KONUT 
İHTİYACINI OKARŞILAYICI TEDBİRLER 
ALIR" dediği halde bugüne kadar bu yoldu hiç 
bir tedbir alınmadı. Tersine hızlı fiyat artışları 
anormal kiralar işçi ve emekçileri günden güne 
daha büyük zorluklarla karşı karşıya bırakıyor. 

Ecevit Hükümeti de programında “Kamu 
kaynakları öncelikle dar gelirli vatandaşların ge 
reksinmelerini karşılamada ve hızlı gelişme gösteren yerleşme merkezlerinde kamu eliyle veya 
katkısıyla geniş ölçüde konut üretimi sağlana 
caktır." dediği halde bugüne kadar hiç bir girişimde bulunmadı. Anayasa gibi hükümet programında yazılı olanlar da lafta kaldı 
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ÇIKTIKTAN SONRA 


Türkiye İşçi Partisi: 
Kent toprakları 
kamulaştırılmalıdır 


Bütün sorunlara işçi sınıfı ve emekçi kitleler 
açısından bakan ve çözümler getiren Türkiye İşçi Partisi 

Konut fiyatlarının ve kiraların yüksekliğinin 
en önemli nedeni arsa fiyatlarının yüksekliğidir. 
Konutsorununun çözümü öncelikle arsa sorununun çözümüne bağlıdır. Kent arsaları üzerindeki 
spekülatif kazançların kırılması şarttır. BUNUN 
İÇİN DE KENT TOPRAKLARI KAMULAŞTI:- 
RILMALIDIR. 

Şehirleşmeyi yönlendirme ve denetleme yet 
ki ve görevi belediyelere bırakılmalıdır. 

Belediyeler çok geniş çapta kiralık konut 
üretmelidir. Bu konutlar çok düşük bir kira karşılığında az gelirli ailelere verilmelidir. 

Yapı malzemelerinin tekellerin elinde olması 
ve fiyatlarını istedikleri gibi ayarlamaları konut 
fiyatlarını yükseltmektedir. Bu duruma son verilmelidir 

Elektrik, su, yol, otübüs, kanalizasyon, tanzim satış yerleri gibi temel hizmetler emekçile* 
rin oturduğu kentin kenar semtlerine belediyelerce eksiksiz olarak götürülmelidir 
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KAPITALIZM 
EMEKÇİLERE 
OTURACAK Bİ 


KONUT VERMİY 


Konut kiralarının ve fiyatlarının 
yüksekliği büyük arsa sahiplerinin 
ve müteahhitlerininşıkarınadır. 


Bütün kapitalist toplumlarda olduğu gibi Türkiye'de de emekçiler en 
kötü şartlarda barınmak 
durumunda bırakılmıştır. 
İşçi ve emekçiler kötü 
şartlarda, sağlık gereksinimleri ve aile yapısına 
aykırı konutlarda oturmak zorunda bırakılmış- 


tır. Milyonlarca işçi ve 
emekçi için oturacak bir 
konut bulabilmek en temel sorunlardan biri olmaktadır. Varlıklı sınıflar için konut diye bir 
sorun yoktur. Onlar degeri milyonları bulan lüks 
konutlarda oturmaktadırlar. 


Bütün büyük kentlerin 
işçi ve emekçileri gecekonduya mahkum edilmiştir. Suyu, elektriği, 
kanalizasyonu, yolu, otobüsü olmayan gecekondu 
semtlerinin o sorunlarını 
çözmek için belediyeler 
en küçük bir yatırım yapmamaktadırlar. o Sağlık 


Tam başlarını sokacak bir gecekonduya sahip oldukları an kendilerini sokak ta bu- 


luyorlar. 


BELEDİYENİN ÇÖPLÜK ARAZİSİNDEKİ GECEKON- 
DULAR ÖNCEDEN BİR TEBLİGAT YAPILMAKSIZIN 
VE HİÇ BİR GEREKÇE GÖSTERİLMEDEN YIKTIRIL- 


DI. YIKTIRMA İŞLEMİ GECEKONDU BÖLGESİNİN 
KARŞISINDAKİ TARLANIN SAHİBİNİN İHBARI ÜZE- 
RİNE YAPILDI. 


Hazineye ait belediye 
çöplük arazisinde kurulu 
bulunangecekondular, ormancılar tarafından hiçbir gerekçe gösterilmečen ve önceden tebligat 
yapılmadan yıktırıldı. 4-5 
aydır naylon çadırlarda 
kalarak yaşamını sürdüren ve tarlalarda çalışarak biriktirdikleri parayla, harç borç bu gecekonduları yapanlara, binanm 
bitimine kadar herhangi 
bir uyarıda bulunulmadı. 
Ancak binanın bitiminde 
ormanla hiçbir ilişkisi 
olmadığı halde Ormancının emri üzerine ve jandarmanın Kuruculuğunda 
daha içine girilmeden gecekondular (o yaktırıldı. 
Gecekonduların niye yıkıldığı konusunda hiçbir 
gerekçe gösterilememesi- 
ne karşın, bölgenin yakınında bulunan tarlanın 
sahibi "tarlasmın karşısına ev yaptırmayacağını" 
söyleyebiliyordu. Ve bu 
tarla sahibinin isteği üzerine ormancınin emrinde- 
&i orman işçilerine gece” 
kondular yıktırıldı. İdari 


makamlara yapılan başvurulardan hiçbir sonuç 
alınamadığı gibi, evleri- 
nin yeniden yapılabilmesi 
için ormancıyla anlaşması gerektiği yolunda nasihatte bulunuldu. 

Türkiye İşçi Partililer, 
şimdi açıkta kalan gecekondu sakinlerini ziyaret 


Ortaca 


ederek daima yanlarında 
olduklarını, konut sorunlarının çözümü için kendileriyle birlikte mücadele edeceklerini anlattılar. 
Bu arada GÖREV gazetesi muhabirleri gecekondu 
sakinlerinin dertlerini 
dinledi. Onların arkadaşlarımıza anlattıklarını ya- 


Nahiyesinde gecekonduları gerekçe gösterilmeden yıkılan emekçiler. 


koşullarına aykırı bu konutlarda yaşayan emekçilerin ömrü daha kısa 
olmakta, özellikle çocuk 
ölümleri yüksek oranlara 
alaşmaktadır. 

1975 yılı sayımlarına 
göre Türkiye'de 100 bine 
yakın aile mağara, çadır 
gbi yerlerde yaşamaktadır. 580 bin aile ısınmak 
için tezek yakmaktadır. 

Her yüz evden 61'inin 
mutfağı 

80'nin banyosu 

71'inin musluk suyu 

64'ünün elektriği yoktur. 


GECEKONDU 
KAPİTALİZMİN 
ÜRÜNÜDÜR 


Büyük şehirlerde ka: 
pitalizmin doğurduğu ve 


Tinin suyu 


yoktur 


işçileri, emekçileri mahkum ettiği gecekondular 
insanca yaşamanın hiç 
bir şartına sahip değildir. Kent nüfusunun An- 
kara'da %64, İstanbul 
ve Adana'da %45, izmir'de 9435'i gecekondularda yaşıyor. Gecekondularda oturanların 
yarısına yakınının işçi 
aileleri, geri kalanını da 
küçük memur, küçük esnaf gibi emekçiler oluşturuyor. 


KONUT KİRALARININ 
VE FİYATLARININ 
YÜKSEKLİĞİ BÜYÜK 
ARSA SAHİPLERİNİN 
VE 
MÜTEAHHİTLERİNİN 
ÇIKARINADIR. 


Kentlerde. büyük top- 


Her yüz evden 


61'inin mutfağı 
64'ünün elektriği 


raklara el koyan spekülâtörler kentlerin hızlı büyümesi sonucu büyük kazançlar sağlamaktadırlar. 
Arsa fiyatlarının yüksekliği bina fiyatlarının ve 
kiraların yüksekliğinin 
cn önemli nedenidir. İn; 
şaat sektöründe kâr oraninm görülmemiş ölçülere ulaşması ve konut yapımında kullanılan malzemelerin fiyatlarının büyük tekeller tarafından 
sürekli olarak yükseltilmesi de konut fiyatlarını 
ve kiraları artırmaktadır. 

Bugün bütün büyük 
kentlerde konut sahibi 
olmak işçiler ve dar gelirli emekçiler için artık bir 
hayal oldu. Kiralık ev bulabilmek bir sorun, ev kirası gelirin yarısını alıp 
götürüyor. 


Yurdun her yerinde 
emekçilerin çilesi aynı 


Köyceğiz Ortaca'da 
gecekondu halkı 
sokağa atılıyor 


yınlıyoruz. 

Şevket Ateş: 4-5 aydan beri çadırda kaldığımız bu yere, yemeden içmeden biriktirdiğimiz parayla, hısımlarımızdan aldığımız 15 bin lirayla birlikte bir ev yaptık. Ama 
bize daha önceden bir haber bile vermeden, tam 


p< ar 


e 


Kai 
5 Sila 


evimiz biterken ormancı, 
jandarmayla ve ormanda 
çalışan işçilerle birlikte 
gelip evimizi yıktılar. 
Halbuki burası orman a- 
İlanının dışmdadır. Ormancının (o karışmaması 
gerekir. Gördüğünüz gibi 
burası belediyenin çöplük alanıdır. Bize çöplüğü bile çok görüp, çoluk 
çocuk dışarda bıraktılar. 


Sadık Usta: Zaten 
naylon çadırlarda çocuklarımız böcekten uyuyamıyorlardı. Şimdi hepten 
açıkta kaldık. Zaten hemen daha gece beni açıkta yattığım için akrep 
soktu. Vatan için çalışan 
biz olduğumuz halde, vatanın bir karış toprağı bile bize verilmiyor” Sesimizi duyuracak, hakkımızı koruyacak bir yerde 
bulamıyoruz. Karakola 
gittik, hiçbir yardım da 
bulunmadıkları gibi, bir 
de mahkemeye vermişler. 
Bakalım ne olacak. Siz 
bari bizim derdimizi ya- 
Zıp, sesimizi duyurmamızı sağlayın. Burda bir ba- 


şımıza kaldık. 

Sultan “Bozdaş: Bir 
gün gelip evimizi yıkıp 
gittiler. Şimdi yine çadırda kalıyoruz. Çoluk 
çocuk perişan bir haldeyiz. Kimsenin bizimle ilgilendiği “yok. Allahtan 
siz geldiniz. Derdimizi 
yazıp, resmimizi basın da 
herkes görsün, bilsin. Hükümet de bilsin. 


m DEN) 
DUYURU 


GÖREV Gazetesi ile hertürlü yazışma ve haberleşme 


